
 

 

Erediensten            Zondag 19 mei 2024 Pinksteren 
Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

10:00 uur Höftekerk ds. Pieter Noordmans Mini Prins Erik Nijzink  

10:00 uur De Opgang dr. Gert den Hartogh Len Waterink Jan Kamphuis Kindernevendienst 

10:00 uur Baalderveld ds. Piet Langbroek  Kees Kuiperij  

10:00 uur Baalder ds. Wim van der Wel    

11:00 uur Oostloorn ds. Elly Veldman Aart Mulder Jan H. Harsevoort  

ORDE VAN DIENSTEN 
Höftekerk 10:00 uur. Voor de dienst muziek; Welkom; Aanvangslied 216: 1,2,3; Stil gebed;Votum en Groet; Inleiding bij deze 
Pinksterviering; Lied 425:1 Evangelische liedbundel Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft; Gebed; Leefregel; Lied 672:1,3,7; 
Gebed bij het Woord; Lezing uit Handelingen 2:1-14 (NBV21); Lied 687:1,2; Lezing uit Handelingen 28: 30-31 (NBV21); zingen: De kracht 
van uw liefde Opwekking 488; Overdenking;Muzikaal moment;  Lied 303:1,2,3; Gebeden, Onze Vader; Aandacht voor de collecte;Slotlied: 
675:1,2; Zegen (3x amen) 
De Opgang 10:00 uur. Woord van welkom en mededelingen; Intochtslied: 672: 1, 4 en 7 ;Stil gebed;Bemoediging en groet 
Loflied: Opwekking 733 ;Gebed voor de Pinksterdag;Bediening van de H. Doop- Lied voor de Doop: God kent jou - Water wordt in de 
doopvont gegoten - Lezing formulier- Doopvragen- Bediening van de H. Doop aan Saar Sterre Alien van der Have- Lied na de Doop: 
(GotZ 79)- aansteken van de doopkaars- bijschrijven in het doopboek 
Dankzegging en gebed om verlichting;Schriftlezing: Jesaja 12;Lied: 653: 1 en 3 - ;Schriftlezing: Johannes 4: 7-14 
VERKONDIGING;Lied: 686 ; Dankzegging en voorbeden - Stil gebed - Onze Vader; Collectemoment; Sela;Slotlied: 868: 1, 2, 3 en 5 - Lof 
zij de Heer ;Uitzending en zegen;Lied: 415: 3 - Amen, amen, amen 
Baalderveld 10:00 uur. Welkom en gebed. Aansteken paaskaars en Bijbel openleggen. Beginlied: Lied 672 vers 1, 3 en 7 Kom laat ons 
deze dag. Begroeting in samenspraak Drempelgebed Cantorij zingt Lied 681 Veni sancte spiritus Kom heilige Geest. Liturgische 
schikkingLied 693 Wij vieren vandaag het feest. Kindernevendienst en Lied voor de kinderen.Ellen Kolthof: Gebed. Lezing: Handelingen 2 
vers 1 t/m 13. Lied 697 met wind in deharen en zon in de rug. Overweging. Zingen lied 692 Wij wachten op de Geest beloofd. Cantorij en 
gemeente. Dankgebed en Voorbede. Aandacht voor de collecte 
en BV nieuws. Slotlied: 687 vers 1,2 en 3 Wij leven van de wind. Wegzending en Zegen.Volgende viering is op zondag 2 juni met 
jeugdkoor Animato. 
Collecten. De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Bangladesh. In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend 
dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen 
is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Van 
harte aanbevolen. ZWO-commissie. 
De 2e collecte is bestemd voor de (eigen) Kerk.   
U kunt uw bijdragen overmaken via scipio of naar bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Hardenberg-Heemse, o.v.v. "Bangladesh" en/of “Kerk 19-5-2024”. 
 Uitleg liturgische schikking Pinksteren: Lied 683:’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam, want Hij, die bij ons 
is geweest, werkt verder aan zijn plan. 
 
Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507, ds. Elly Veldman 06-18761366 en dhr. M. van Breden tel. 06-31002222. 

Op zaterdag 11 mei overleed Cris van der Velde in de leeftijd van 92 jaar. Cris woonde samen met zijn vrouw Dinie aan de Burg. 
Bramerstraat 71. Nog lang beleefde Cris een goede tijd met Dinie ondanks ziekte, maar nu kwam snel een afscheid. Donderdag 
16 mei jl. was het afscheid en is Cris begraven op natuurbegraafplaats Hoogengraven. Wij leven mee met de familie en andere 

geliefden in hun gemis.  
Totaal onverwacht overleed Rick Brink op zaterdag 11 mei. We leven mee met zijn ouders, Geert en Roelie, en zus Annelies en 
Gert en met Maartje, Geert en Mans, die hem zeer missen. Post en meeleven kan naar Brink 46. Rick is zaterdag in besloten 
kring begraven. In een interview zegt Rick dit: En als het moment van sterven dan plots daar is, wat gebeurt er dan? „Dan hoop 
ik dat de God Die mijn leven regisseert dat ook in het slothoofdstuk van mijn leven doet.En dat ik bij Hem in de hemel mag 
komen. Ik vertrouw erop dat Hij dat zal doen.”Loopt u daar nog tegen de begrenzingen van uw rolstoel aan? „Dat weet ik niet. Ik 
vind het belangrijker dat ik daar de mensen tref van wie ik houd. Maar als ik daar nog steeds dit lijf zou hebben en in deze 
rolstoel zou zitten, zou ik dat goed vinden. Dat kan ik in Gods handen leggen. Ik vertrouw erop dat Hij het goede zal doen. Dat is 
voor mij de essentie van het geloof: het komt hoe dan ook goed.” (dit bericht is al afgekondigd) 

 
Meeleven: Dhr. Jan Prenger (Burg. Bramerstraat 52) heeft al een ruime tijd met ziekte te maken. Omdat het zelfstandig wonen niet meer 
ging heeft hij vorige week intrek genomen in hospice 't Huis aan de vecht' te Hardenberg. Wij wensen hem sterkte en vrede toe in deze 
tijd. 
Dhr. Albert Godeke, Burgemeester Schuitestraat 74, is na verblijf in het ziekenhuis nu voor verdere revalidatie in Clara Feyoena, afd. 2 
kamer 14. 
Maandag 20 mei hoopt mw. Hofsink-Bril, Sallandsestraat 16, 7772 BZ, haar 100e verjaardag te vieren. We wensen haar een fijne dag 
toe samen met kinderen en familie. 
Namens de werkgroep Eredienst willen we vragen of er gemeenteleden zijn die af en toe een keer een schriftlezing willen verzorgen in 
een kerkdienst. U kunt zich hier voor opgeven via de mail Familiehabers@kpnmail.nl. 
Vóóraankondiging zondag 26 mei: Eén grote familie – dienst. Een feestelijke dienst om 10:00 uur in de Höftekerk voor jong en oud. 
Met medewerking van het gospelkoor ‘Nooit Alleen’ uit Gramsbergen. Ds. Pieter Noordmans en Martijn van Breden gaan samen voor. 
Nodig uw kinderen en kleinkinderen ook uit, of laat ze dat weekend bij u logeren. Na de dienst een mooie wandeling. Er is een keuze uit 
twee routes, namelijk 3 of 5 km. Aanmelden kan via de mail familiehabers@kpnmail.nl of via de intekenlijsten, die in de Schakel liggen. 
Reserveer de morgen en het begin van de middag in je agenda! Iedereen van harte welkom. 
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WIJK Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur maandag tot en met donderdag van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.  E-mail: 
w.vanderwel@protestantsekerk.nl.  
De kleine Eline Lamberink is tijdelijk thuis in Bergentheim, na lange tijd in het UmCG te 
zijn geweest. Daar zijn we heel dankbaar voor! Maar komende week gaat ze wél naar het Roessing inEnschede om te revalideren. 
Ondertussen is Eline – wát een tijd voor haar vader en moeder, Pascalen Jorien – grote zus geworden van Marit. Ze is op 15 mei 
geboren. Dus vooral véél vreugde voor hunvieren, maar ook nog best veel zorgen rond Eline. Kaarten én gebeden blijven heel fijn: van 
derSluisstraat 63, 7691 DN. Dhr. Berend van den Belt Singelberg 6 is weer thuis en herstellende na tweezware ingrepen. Hij is 
geopereerd aan een tumor in de blaas en kreeg de dag erop een hartinfarct. InZwolle zijn met succes twee stents geplaatst. Het gaat naar 
omstandigheden goed. Dhr. Johan Hultink is tijdelijk opgenomen in Clara Feijoenaheem. Hij woont samen met zijn broer Ab aan de 
Beekweg 17 
Thema “Begrijp je mij….” Het is Pinksteren! Er staan twee verhalen (wel meer trouwens) over taal in de bijbel. Het ene staat in 
Genesis 11: de torenbouw vanBabel. Mensen praten samen en langs elkaar heen en ze verstaan elkaar niet. Godspeelt voor stoorzender 
als mensen proberen een toren te bouwen tot in de hemel.Dat is héél verrassend. God als stoorzender! Maar er is ook het verhaal van 
Pinksteren als mensen door God elkaar wél verstaan als ze de taal van Gods liefde horen spreken en elkaar als mensen van God zien. In 
een tijd vól   polarisatie,tegenover elkaar, oorlog…., hoe fijn kan dát zijn. Dát feest gaan we vieren en het sluit aan bij het feest van de 
hemelvaart van de week ervoor. Stel je nou eens voor,mensen levend vanuit God voor elkaar, die elkaar proberen te begrijpen omdat 
God hen begrijpt. Ik krijg er nou al zin in. Er is een projectkoor met veel muziek dat met en voor ons zingt! Er is kinderactiviteit én oppas. 
Die kinderactiviteit is bijzonder! Zowelin de dienst als daarna. Na de dienst: we organiseren een sportactiviteit – kerk in desporthal mét 
broodje hamburger toe! En verder gewoon: koffie, thee en limo na de dienst. Welkom! 
Bedankt voor de telefoontjes, de bloemen en de kaarten die ik deze week mocht ontvangen, nadat ik geholpen ben aan een hartinfarcten 
een blaastumor. Dit heeft mij goed gedaan. Berend van den Belt. 
Bedanktje namens Bert Nonkes: Na een week ziekenhuis benik weer thuis. Hartelijke dank voor alle kaarten en berichtjes! Dat helpt. 
Nurevalideren.. 
Taizé 2x…..Komende zaterdag én zondag zendt Petrus in het land een reportage uit van hoe het is om een week in Taizé te zijn met een 
jongerengroep. Juist in de week waarin een groep uit Hardenberg daar was, werden er opnames gemaakt. Niet van ons als 
Hardenbergers, maar wél van de mensen uit Dedemsvaart die er ook waren. Wil je weten wat zo’n week inhoudt kijk dan zaterdag a.s. 
naar Petrus in het land, 17.10 uur. Maar…., je kunt ook op de website van pknbaalder.nl kijken waarop een aantal stukken van ds. van 
der Wel staan die hij schreef in en over Taizé. 
 
WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker Ellen Kolthof 06 40 13 68 18. 
WIJK Radewijk: dhr. B. Broers, 06-51022449 

MEDEDELINGEN 

SOLIDARITEITSKAS Van gemeenten–Voor gemeenten! Binnenkort wordt u uitgenodigd om weer mee te doen met 

de actie ‘Solidariteitskas’. De Solidariteitskas van PKN is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen 
en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag van 
€ 5 per belijdend lid bij. Als PKN Hardenberg – Heemse vragen we alle leden om een bedrag van minimaal € 10,- 
waarvan dan € 5,- wordt afgedragen aan de landelijke Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze 
eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage! 

Actie Kerkbalans 2024. Als CvK kunnen we laten weten dat de actie kerkbalans 2024 € 796.532 (begroot € 800.000) heeft 
opgebracht. DANK voor de vele medewerkers die hebben geholpen en natuurlijk ook dank aan alle gemeenteleden die een 
toezegging hebben gedaan. In het komende nummer van Kerkklank een uitgebreider artikel over deze actie. 
 
Platform van Kerken. Van 24 juni t/m 31 augustus organiseert het Platform van Kerken in Hardenberg de Open Kerk. Van 

maandag tot en met zaterdag zal de Höftekerk tussen 10.00-12.00 uur geopend zijn. Er is informatie over de geschiedenis van het 
kerkgebouw, want behalve mensen die even in de kerk willen verblijven of een kaarsje willen branden, komen er hopelijk ook 
vakantiegangers die over de kerk geïnformeerd willen worden. Elke morgen zijn er 2 vrijwilligers aanwezig om de gasten te verwelkomen. 
Regelmatig zal er een predikant of kerkelijk werker aanwezig zijn. Op de zaterdagochtenden van 11.00-12.00 zijn verschillende 
organisten uitgenodigd om het orgel te bespelen. Hartelijk welkom.  
Vooraankondiging collecte voor Stichting Open Doors - steun aan vervolgde christenen 
Volgende week zondag 2 juni 2024 is de eerste collecte in de diensten voor Stichting Open Doors. Open Doors steunt christenen die om 
hun geloof worden vervolgd of verdrukt. De opbrengst van deze collecte wordt door een plaatsgenoot verdubbeld! Daarom alvast deze 
vooraankondiging! Van harte aanbevolen! De Diaconie. 
SENIORENMIDDAG: Voor de laatste keer dit seizoen komen we dinsdag 28 mei weer samen in “De Schakel” en dat willen we afsluiten 
met een jaarlijks terugkerend buffet. Vooraf drinken we nog iets. De middag begint om 16.30 uur. U kunt zich nog t/m zondag 26 mei 
opgeven. In de hal ligt een intekenlijst. De kosten voor deelname zijn€ 12,50. Wij hopen zo dit seizoen op een gezellige wijze af te sluiten. 
Wij nodigen u van harte uit! Voor vervoer kunt u maandag 27 mei tussen 17.00 uur en 19.00 bellen met Gerard Timmerman, tel. nr. 0523-
261735. Hij zal dan vervoer regelen. 

“Zingen in de Stephanus kerk” Openkerk samenzang. Op zondagavond D.V. 26 mei om 19.00 uur is er weer een Open 
kerk samenzang onder begeleiding van organist Frank Kaman. Houdt u van zingen? We zingen weer prachtige liederen uit 
verschillende bundels. Het thema in deze samenzang is: “God van licht” Iedereen is van harte welkom! 
Voedselkast Wilhelminaplein. De diaconie wil graag de voedselkast weer bij u onder de aandacht brengen. In de hal van 
de Schakel kunt u nog steeds uw bijdrage in het daarvoor bestemde krat brengen. Deze bijdrage hoeft echt niet 
groot of veel te zijn, maar kan wel een groot verschil maken voor de minderbedeelden onder ons. De kosters 
zorgen voor een gedoseerde vulling van de voedselkast. Er is behoefte aan houdbare producten zoals: groenten 
in blik/pot, houdbare melk, pasta, rijst en sauzen etc. Geen verse producten. De kast staat iedere morgen buiten 
van 9 tot 12 uur, behalve op zondag. Onze slogan is: Haal eruit wat je nodig hebt. Breng binnen wat je over hebt. 
Van harte aanbevolen en bij voorbaat dank, de Diaconie PKN Centrum. 
 
Het kerkelijk bureau is gevestigd in de Schakel. De openingstijden zijn op maandag van 10:00 tot 12:00 uur (telefoon 06-82 69 37 39). Ook op de eerste 
woensdag van de maand is uitgifte van de collectemunten mogelijk van 10:00 tot 12:00 uur (koster Höftekerk). Het kerkelijk bureau kan ook per mail 
worden benaderd: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl. Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 08.30 uur tot 16.00 uur naar de container 
achter de Hessenwegkerk. Kopij voor 'Kerknieuws' per mail naar kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl vóór donderdag 18.00 uur. 

mailto:w.vanderwel@protestantsekerk.nl

